Deze middag ging het verhaal over:

Stefanus die gevangen genomen werd en voor de Joodse Raad vertelde waarom en in Wie hij
geloofde: Jezus is de door God beloofde Verlosser! God heeft gedacht aan Zijn belofte en Zijn Zoon
gestuurd. Stefanus is vol van de Heilige Geest en ziet Jezus aan de rechterhand van Zijn Vader. Zijn
gezicht straalt van blijdschap en liefde. De haat tegen Jezus en zijn volgelingen is zo groot dat ze
Stafanus met stenen dood gooien. Ondertussen bidt Stefanus om redding voor zijn vijanden. God
verhoort dit want Saulus, die op de jassen gepast had tijdens de steniging, wordt van een grote
vijand ook een kind van God. Hij gaat zelf de blijde Boodschap vertellen aan heel veel mensen in
veel verschillende landen dat Jezus de beloofde Zaligmaker is. Zo wordt de opdracht van Jezus
uitgevoerd tot op de dag van vandaag. Jij hebt het ook gehoord. Heb jij Hem ook al lief gekregen?!

De leertekst is: 1 Johannes 4 vers19

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft

Opdracht: teken de wereldbol na: Overal méet de blijde Boodschap gebracht worden! (Je mag een
stip zetten waar jij bent geweest of hebt gewoond)

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (30 augustus, na de zomervakantie) inlevert op
de club, dan krijg je een extra spaarpunt!




